
Fase 3: Samen onderweg

Fase 3: Samen onderweg 

Thema 7: Opgestaan tot nieuw leven 

“Voor altijd doet hij de dood teniet. 
God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht, 
De smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg 
– de HEER heeft gesproken. 
Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God! 
Hij was onze hoop; hij zou ons redden. 
Hij is de HEER, hij was onze hoop. 
Juich en wees blij: hij heeft ons gered!” 
(Jesaja 25:8+9) 

In Jezus’ opstanding zien we Gods redding: een hoop die alle generaties 
samenbrengt in vreugde. De komende vier weken richten we ons op de teksten 
uit het Nieuwe Testament die de tijd onmiddelijk na Jezus’ opstanding belichten. 
Jezus is opgestaan tot nieuw leven… en dan? 
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Thema 7, Week 1: De opstanding van Jezus 
Deze week lezen we teksten rond de opstanding van Jezus uit het Lucas 
Evangelium. Schrijf je gedachten eronder op. 

Luister deze week eens ’Emmaüs’ van Sela. 

Gebedspunten (hieronder is ruimte om gebedspunten op te schrijven die tijdens 
het lezen in je opkomen): 

•
•

1 Lees Jesaja 25: 8-9. Door opstanding van Jezus is de dood tenietgedaan. Vers 9 zegt: Juich 
en wees blij: Hij heeft ons gered! Kun de na de lijdenstijd en Goede Vrijdag ook echt blij zijn, 
hoe doe je dat?

2 Lees Lucas 24: 1-12. De vrouwen en de leerlingen zien het, ze verwonderen zich. Dat kunnen 
wij ook doen en wij weten al veel meer. Maar geloven we ook wat we zien? Hoe moeilijk is 
dat?

3 Lees Lucas 24: 13-24. Soms zien we het niet eens, terwijl God ons er middenin zet. Toch is het 
moeilijk om te luisteren naar wat God ons zegt. Wil Hij daarvoor misschien ook de mensen 
om ons heen daarvoor gebruiken? Wie heeft jou wel eens op het goede spoor van het 
geloof gezet?

4 Lees Lucas 24: 25-35. We kunnen de bijbel lezen, we kennen de verhalen uit ons hoofd. 
Wanneer overkwam het jou dat God dichtbij was en je moeite had om dat op te merken?

5 Lees Lucas 24: 36-49. Jezus is echt opgestaan! Wat is er voor ons nodig om dat te geloven 
en vervolgens ook aan anderen te kunnen vertellen? Hoe geef je de boodschap van Jezus’ 
opstanding door aan anderen?
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https://youtu.be/CyTeevR1Ybs
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Thema 7, Week 2: Jezus is nog steeds dichtbij 
Deze week lezen we teksten rond de opstanding van Jezus uit het Johannes 
Evangelium. 

Luister deze week eens ’Verlosser, kom, want ik verlang’ Gezang 241 en ’Raak mijn 
wonden aan’ van Sela. 

Gebedspunten (hieronder is ruimte om gebedspunten op te schrijven die tijdens 
het lezen in je opkomen): 

•

1 Lees Johannes 20:1-10. Johannes moet eerst het lege graf zien voordat hij gelooft, terwijl hij 
het ook al uit de Schrift had kunnen begrijpen. Wat heb jij nodig om te geloven?

2 Lees Johannes 20:11-18. Jezus zegt tegen Maria: ’Houd me niet vast’. Wat zijn dingen uit het 
verleden die je niet kunt loslaten? Kun je je omdraaien, naar de opstanding kijken en het 
verleden laten rusten?

3 Lees Johannes 20:19-29. Jezus geeft Thomas wat hij nodig heeft om zijn twijfels te 
overwinnen. Durf jij in de kerk eerlijk te zijn over jouw vragen of twijfels, net als Thomas?

4 Lees Johannes 21:1-14. De leerlingen lijken moedeloos weer hun dagelijks leven op te pakken 
en ook hierin is Jezus onverwacht dichtbij. Zijn er dingen in je leven waarin je je alleen 
gelaten voelt? Kijk eens goed: staat Jezus misschien aan de oever te roepen?

5 Lees Johannes 21:15-19. Petrus krijgt niet alleen vergeving, maar ook vertrouwen van Jezus 
om Zijn schapen te weiden. Welke taak vertrouwt God jou toe in de kerk of in je dagelijks 
leven?
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https://youtu.be/yn7Pz2AbZ7Y
https://youtu.be/Jg4qwjPa0Wo
https://youtu.be/Jg4qwjPa0Wo
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Thema 7, Week 3: Van verbazing naar verkondiging 
Deze week lezen we teksten rond de opstanding van Jezus uit het Matthëus en 
Marcus Evangelium. 

Luister deze week eens ’Met Christus opgestaan’ van Sela. 

Gebedspunten (hieronder is ruimte om gebedspunten op te schrijven die tijdens 
het lezen in je opkomen): 

•
•

1 Lees Matthëus 28:1-10. Lees de verzen nog eens door. Welk gevoel roept het lezen van deze 
verzen bij je op en wat leert dit stuk je over God? 

2 Lees Matthëus 28:11-15. Deze verzen laten zien hoe de waarheid van God verdraait en gelooft 
kan worden. Herken je dit uit je eigen leven? Hoe zorg je ervoor dat je vasthoudt aan de 
waarheid?

3 Lees Matthëus 28:16-20. Heb je ideeën waarin we als kerk kunnen groeien in het zijn van 
Jezus leerlingen?

4 Lees Marcus 16:1-8. Ben jij weleens zo onder de indruk geweest van wat je hebt meegemaakt 
van God? Is er een manier waarop jij naar anderen kan toe stappen om dit verhaal te 
delen?

5 Lees Marcus 16: 9-18. Soms kan het moeilijk zijn om echt te geloven in God en de bizarre 
dingen die worden beschreven in de Bijbel. Wat leer je van dit Bijbelgedeelte over geloven 
zonder te zien?
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https://youtu.be/GG-Peyku3TQ
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Thema 7, Week 4: Geroepen van God 
Lees dagelijks Romeinen 1:1-7. Je krijgt elke dag een nieuwe vraag om over na te 
denken. 

Luister deze week eens ’Van Pasen leven wij’ van Ria Borkent en Dirk Zwart. 

Gebedspunten (hieronder is ruimte om gebedspunten op te schrijven die tijdens 
het lezen in je opkomen): 

•
•
•

1 Paulus is als apostel uitgekozen om het evangelie van God te verkondigen. Wat is onze 
roeping, als kerkgemeenschap, als gezin/familie of persoonlijk? Kun je dat vergelijken met 
de roeping van Paulus of waarom niet?

2 Bij monde van zijn profeten in de heilige schriften is beloofd’. Wat betekent die belofte voor 
ons nog na de opstanding van Jezus?

3 ’Aan alle volken gehoorzaamheid en geloof verkondigen’. Wat betekent het dat Paulus eerst 
spreekt over gehoorzaamheid en pas daarna over geloof, op welk van die twee richt jij jezelf 
het meeste op?

4 We zijn geliefden van God, geroepen om zijn heiligen te zijn. Hoe kan Jezus’ lijden en 
opstanding je deze week helpen om je (weer) geliefd te voelen?

5 Tel eens hoe vaak er in dit stukje gesproken wordt over ‘geroepen’. Soms wachten we wel 
eens op een bepaalde roeping, maar is dat eigenlijk nog wel nodig?
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https://youtu.be/8g1r82S521c

